
‘t KEI-ARTJE
www.keignaerttrippers.be

Driemaandelijks tijdschrift

Wandelweek Kestert 2015

 
 

 
 

Jaargang 42 juli-augustus-september 2015 Nr 3



Wij maken de keuken van uw dromen, al 30 jaar! 
Keukens, maatkasten,dressings,scheidingswanden,ramen en 
deuren: 
Boncquet staat voor topmaterialen en een oog voor detail. 
Biezenstraat 30, 8430 Middelkerke  °t. 059 311 311 
Open: ma-za van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.30 
Info@boncquet.be ° www.bonquet.be 
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WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw

8400 Oostende, Kan. Dr. L.Colensstraat 8
Ondernemingsnummer : 0413.772.405
GSM: +32478456094
wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be
rekeningnummer: BE22 0010 6781 9547
Lid Aktivia 011 - Lid Sportraad Oostende
Clubblad: ’t kei-artje - driemaandelijks
Lokaal: “De Controlepost” open iedere zondag
van 17.00 uur tot 19.00 uur

voorzitter/secretaris
Rudy Devriendt
Tel: +3259334590 - GSM: +32478456094
wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be

penningmeester (bus- en treinreizen)
Danny De Braekeleer
Tel: +3259430143 - GSM: +32468100154
danny.de.braekeleer1@proximus.be

bestuursleden
•    puntenbeheer en stapbladen
Wilfried De Groote
Tel: +3259508259
wilfried.degroote1@telenet.be
•    redactie clubblad - websitebeheerder
Eddy Legein
Tel: +3259438568 - GSM: +32476555271
eddy.legein@telenet.be
•    verslaggeving
Yvan Lecluyse
Tel: +3259238565
denblijden.lecluyse@telenet.be
•    ledenbeheer
Willy Vandenberghe
Tel: +3259321570
willy1.vandenberghe@skynet.be

•    Shopverantwoordelijke
Cecile De Hamers

•    Parcoursmeester
Jean Schuyesmans

•    Contactavonden
Ronny Pille - Dorine Vandenabeele
Ivan Vandenabeele - Caroline Heuvicq
GSM: +32.492277662
 
Informatiebronnen
www.keignaerttrippers.be
https://www.facebook.com/groups/230323887061032/
Volgend tijdschrift verschijnt eind september 2015. Heb je teksten,
mededelingen, wandelervaringen of ander nieuws, stuur ze in vóór
10 september 2015.
"De indieners van (al dan niet) officiële verslagen zijn verantwoorde-
lijk voor de inhoud en de spelling"
 
 
 

Voorwoord
 
De afgelopen maanden hadden
we als wandelvereniging weer
verschillende organisaties. Om
te beginnen hadden we op zon-
dag 10 mei 2015 onze treinreis
naar Nossegem, een geslaagde
onderneming.  Op zaterdag 13
juni 2015 hadden ons jaarlijks
clubfeest, de opkomst was iets
minder dan de voorbije jaren,
maar aan ambiance ontbrak het
niet. Leuk was dat we verschil-
lende nieuwe leden mochten
begroeten. Volgend jaar zal het
clubfeest doorgaan in de na-
middag, misschien mogen we
dan wat meer leden verwelko-
men.
Onze wandeling "Rondom De
Vosseslag" was terug een ge-
slaagde organisatie, met niet
minder dan 573 wandelaars,
zijnde 147 wandelaars meer
dan vorig jaar.
Wandelweek 2015 naar Kestert
(Duitsland) is intussen ook ver-
leden tijd. Met 29 leden trokken
we naar het stadje aan de Rijn
om dagelijks een wandeling af
te werken. Nu reeds worden er
al plannen gemaakt voor vol-
gend jaar, hopelijk mogen we
hiervoor terug beroep doen op
onze penningmeester Danny,
die de organisatie van wandel-
week reeds verschillende jaren
voor zijn rekening neemt.
De komende maanden zijn er
twee wandelorganisaties ge-
pland, op woensdag 15 juli
2015 "Rondom De Keig-
naert” en op woensdag 23 sep-
tember 2015 "Rondom Bredene
".  Ook staan er twee uitstappen
gepland, zondag 12 juli 2015 de
treinreis naar Ninove en zondag
09 augustus 2015 de busreis
naar Overijse.
Hopelijk zien we elkaar op één
van deze organisaties en voor
zij die met vakantie zijn "Pret-
tige vakantie en geniet ervan!"
 
Rudy
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

• Graag verwelkomen wij onze nieuw leden: Suzy Rondelez, Jacky Claeys, Josina 
Vanwijnsberge, Patrick Van Loo, Joyce Callebout, Caroline Lauwaert, Tina Lombardi, Jan 
Vanstechelman, Amelie Dhondt, Terence Van Peteghem, Regine Landuyt en Corinne Campana. 

• Onze club telt momenteel 363 leden, waaronder 114 nieuwe leden en 1 erelid. 
• Niet te vergeten, vele mutualiteiten betalen het lidgeld voor een sportclub volledig of 

gedeeltelijk terug. 
• Het bestuur en onze leden wensen een spoedig herstel aan alle zieke, gehospitaliseerde, 

geopereerde en herstellende leden en hun familie. 
• Niet te vergeten: 

o Zondag 12 juli 2015: Treinreis “Kaffeegieterstocht” te Ninove 
o Woensdag 15 juli 2015: 5° Rondom De Keignaert 
o Zondag 09 augustus 2015: Busreis “Omloop van de Druivenstreek” te Overijse 
o Woensdag 23 september 2015: 4° Rondom Bredene 

• Ons lokaal zal uitzonderlijk gesloten zijn op zondag 12 juli 2015 (treinreis Ninove), zondag 09 
augustus 2015 (busreis Overijse) 

• Intussen is het bestuur volop bezig met de wandelkalender 2016. We kunnen nu reeds melden 
dat we in 2016 twee nieuwe tochten organiseren, met name: 

o Zaterdag 23 april 2016: Wandeling “ 20° Week van de Zee” Middenkust ( i.s.m. met de 
Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende) 

o Zondag 14 augustus 2016: 1° Stormvogeltocht (betreft de overname van de Lange 
Nelle tocht van de WSV De Stormvogels) 

• Na ons clubfeest van zaterdag 13 juni 2015 heeft het bestuur beslist dat het clubfeest 2016 
zal door gaan in de namiddag in plaats van s’ avonds. Verder details hieromtrent in het 
clubblad 01/2016. 

• Lidkaarten 2015 en Marching 2015 kunnen nog altijd afgehaald worden in ons lokaal gelegen 
te 8400 Oostende, Kan. Dr. L. Colensstraat, nr 8 – eerste verdieping (open iedere zondag 
17.00 uur tot 19.00 uur).  

• Leden die wensen mee te werken op één van onze wandeltochten kunnen zich altijd melden 
bij voorzitter/secretaris Rudy Devriendt. 

• Nieuws in verband met de fusie van de wandelfederaties: 
o De fusie zal op 01 januari 2016 een feit zijn, alle wandelfederaties zullen dan 

aangesloten zijn bij “Wandelsport Vlaanderen”. 
o De Marching krijgt een nieuwe naam, waarschijnlijk “Walking in Belgium”. De online 

versie van de Marching zal dan www.walkinginbelgium worden. 
o De stertochten vallen weg. 
o Een wisselbekertocht krijgt de aanduiding: “Beschermde tocht”. 
o Het inschrijvingsgeld voor een wandeltocht zal minimum € 1,50 zijn en een korting van 

minstens € 0,40 voor leden van een erkende wandelfederatie. 
o Alle wandeltochten worden IVV-tochten, in ons volgend clubblad meer info hierover.  
o Meer info omtrent de komende fusie in ons volgend clubblad 

• NIEUW E-MAILADRES PENNINGMEESTER: 
o Vanaf heden heeft onze penningmeester Danny De Braekeleer een nieuw e-mailadres: 

� danny.de.braekeleer1@proximus.be 

o Gelieve dit adres te gebruiken voor contact name met Danny. 
 

 

Zeg niet zomaar wandelclub tegen 

WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 
 

Kaart- en rummicubavonden 2015-2016 
 

→ De kaart- en rummicubavonden gaan door iedere vierde vrijdag van de maand, 
behalve in december 2015, dan de derde vrijdag van de maand. 

→ Vrijdag 25 september 2015 
→ Vrijdag 23 oktober 2015 
→ Vrijdag 27 november 2015 
→ Vrijdag 18 december 2015 
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Wandelen met Prins Karel en Ensor 
 

Frisse zonnige lente temperaturen kregen we vandaag in West-

Vlaanderen. In de Koningin der badsteden “Oostende”, hield 
wandelclub “De Keignaerttrippers” zijn zesde Wandelen met Prins 

Karel en Ensor. Voorzitter Rudy had enkele weken voor deze tocht, 
nog een andere startzaal  moeten zoeken. In de marching stond : 

start : cafetaria Walrave met ruime parking. Maar door een 

misverstand (een dubbele boeking met een huwelijksfeest) kon dit 
niet doorgaan. Niet leuk, voor de wandelclub uiteraard, maar dit werd 

goed opgelost. Ontmoetingscentrum “Ter Yde” (Duinenstraat – Oostende) stelde zijn accommodatie 

ter beschikking voor de wandelaars. Waarvoor hartelijk dank.  
Er werden extra folders gedrukt, met de nieuwe startlocatie. Vele clubs die een “bus uitstap” 

Oostende deden, werden telefonisch verwittigd. Op de Aktivia site stond de nieuwe locatie er duidelijk 

op. Aan de parking en zaal Walrave : een duidelijke vermelding en vele pijlen naar zaal Ter Yde. Er 
konden uiteraard niet aan elke bus en tramhalte pijlen aangebracht worden… Maar de 861 

wandelaars hadden het toch gevonden. Sorry voor het ongemak wandelaars, dit kan gebeuren. Men 

kreeg in de startzaal, een ruime keuze aan afstanden, met duidelijke plannen. Die de wandelaars 
konden combineren.  

   

 
We stapten onmiddellijk de natuur in, een mooi wandelpad bracht ons, in en over de “duinen van 

Raversyde”. Het was letterlijk en figuurlijk uitwaaien. Heerlijk genieten was het van de fenomenale 
vergezichten. De Noordzee met zijn vele schepen, het uitzicht over Raversyde (een gehucht van 

Oostende). De luchthaven Oostende- Brugge, het Oostends kursaal in de verte, de vele bunkers. Dit 

zijn overblijfselen van W.O.I en W.O. II (een zestigtal). We stapten verder richting “Atlantikwall”. In 
de 10de en 12de eeuw, was dit gehucht Raversyde: een vissersdorp “Walraversyde”, ook een 

zoutwinnings-gehuchtje. Na diverse overstromingen verplaatste men dit dorpje. Het huidige 

Raversyde ontstond veel later. Leopold II, liet er een Noorse chalet bouwen. Maar de Duitsers in W.O. 
I gebruikten deze plaats als “Battery-Aachen”, om de Oostendse haven te verdedigen. In W.O. II 

maakte dit gebied deel uit van hun “Atlantikwall”, een verdedigingsgordel tegen aanvallen vanuit zee 

(de laatste grote in Europa). Het is nu een openluchtmuseum, met bunkers en ondergrondse 
loopgraven en andere … Alles werd gereconstrueerd, en met authentieke voorwerpen heringericht. 

Van het Museumgebouw wandelt men naar vier gereconstrueerde vissershuizen, een verdwenen 
Middeleeuws dorp, genoemd naar ene “Walraf”. Ook het “Memorial Prins Karel”, op dit domein, is een 

aanrader. Dit werd door de Provincie West-Vlaanderen als museum opengesteld. Om de herinnering 

aan Prins Karel levendig te houden (1903-1983). Hij was Graaf van Vlaanderen en Regent van België 
(1944 – 1950). Men kon hier een stukje Belgische geschiedenis opsnuiven, in een beschermd 

duingebied, aan zee. Het provinciaal Domein Raversyde is ongeveer 50 hec. groot, en is sinds 1988 

open, en wordt nog steeds verder uitgebouwd. Prijs voor een combi-ticket + audiogids is 10 Euro per 
persoon. Het is zeker de moeite waard. 

Verder stapten we richting Mariakerke, ook een wijk in de badplaats. Met als trekpleister het 

historische Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinenkerk (1350 – 1400 in gotische stijl). In de volksmond : het 
“Dunekerksken”. Het ligt ook in een beschermd duin- en polderlandschap. Het kent een lange 

geschiedenis, en werd verschillende malen verwoest en heropgebouwd. Naast de kerk, is er een klein 
kerkhof, waar we even stilstonden bij het graf van “Baron James Ensor”. Een Belgische kunstschilder 

(1860 – 1949). Zijn gekende werken zijn deze met de “maskers”, ook de “Intrede van Christus te 

Brussel”. De kerk met westertoren en kapel even verder op zijn ook als beschermd monument 
erkend. Naast de kerk, kon de wandelaar even het “Pannehuisje” bekijken en lezen : een vertelhuisje 

van de familie Corvelijns. De moeder “Mietje Maenen” was een gekende visleurster. We stapten dan  
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voorbij de Koninklijke renbaan van Oostende, het Therme – Palace hotel, het Albert I monument op 

de zeedijk, de Venetiaanse gaanderijen. Met dit zonnig winderig weer, was dit super genieten. De 

zilte zeelucht opsnuiven, proeven op een terras van een streekbiertje,“de Oostendse Baron”, heerlijk. 

                          

                          

Terug in de startzaal, dankten we de vele vrijwilligers voor deze puike organisatie. De wandelaars 
kregen een verrassende afwisselende tocht, met veel natuur, cultuur, geschiedenis, mooie 

vergezichten over Oostende en zijn luchthaven. Duin, zee en strand, een prachtige fauna en flora. 

Het was een tocht, voor elk wat wils. We kregen vandaag ook de mogelijkheid om als wandelaar, 
gratis het vogelopvangcentrum Raversyde te bezoeken. Tof. 

Bedankt, Keignaerttrippers, en tot een volgende tocht. 

       

 

Bron: De Wandelgazette - Tekst : Karin Moens - Fotoreportage : Frans Deflem 

 

KOMENDE CLUBORGANISATIES 2015 

• Zondag 12 juli 2015 : Treinreis “Kaffeegieterstocht” te Ninove 

• Woensdag 15 juli 2015 : 5° Rondom De Keignaert 

• Zondag 09 augustus 2015 : Busreis “Omloop van de Druivenstreek” te Overijse 
• Woensdag 23 september 2015 : 4° Rondom Bredene 

• Zondag 29 november 2015 : Busreis “Bos- en Vijvertocht” te Opgrimbie 
• Zondag 20 december 2015 : 8° Wandeltocht Oostende met Kerstlicht 

 

 

Kaart- en rummicubavonden 2014-2015 
 

→ De kaart- en rummicubavonden gaan door iedere vierde vrijdag van de maand, 
behalve in augustus 2015, dan de derde vrijdag van de maand. 

→ Vrijdag 24 juli 2015 

→ Vrijdag 21 augustus 2015 
 

→ Vrijdag 28 augustus 2015 - 
Kampioenenviering 2014 - 2015 

6



 
 

Torhoutsesteenweg 102 

8400 Oostende 

059-70 39 06 

HHHH    ioco 
PatisseriePatisseriePatisseriePatisserie    

 

www.keurslager-derycker.be 

KEURSLAGER  

DERYCKER 

Torhoutsesteenweg 46            8400 0ostende 

Tel 059/702307  info@keurslager-derycker.be 
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Treinreis 7e Airportwandeling - Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 

zondag 10 mei 2015 

 

    

 

   

 

   

 

   
De uitslag: 1566 wandelaars 
 

1. Wandelclub De Parkvrienden Zaventem: 113 wandelaars 
2. Houtheimstappers Steenokkerzeel: 112 wandelaars 
3. De Bollekens Rotselaar: 53 wandelaars 
4. De Kleitrappers vzw: 51 wandelaars 
5. Rwk De Morgenstond Humbeek: 42 wandelaars 
6. Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw: 41 wandelaars 
7. Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw: 41 wandelaars 
8. Wsp Heverlee-Leuven vzw: 38 wandelaars 
9. Singelwandelaars Strombeek-Bever:  35 wandelaars 
10. De Witloofstappers en -trappers vzw:  28 wandelaars 
11. Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw: 27 wandelaars 
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AANVRAAG WANDELKLEVERS 

“De Keignaerttrippers Oostende W-VL011” 

 

Datum: ……………………………………………….…… 

Aktivianummer:……………………………………….. 

Naam: ……………………………………………………... 

Voornaam: ………………………………...……………. 

Adres: ………………………………………………………. 

Postnr: ……………...Gemeente……………………. 

@Mail: ………………………………………………………. 

Tel: …………………………………………………………… 

GSM : ……………………………………………………….. 

Ik voeg hierbij 50 punten of €1.25 en kom 

ze halen in het lokaal. 

Ik voeg hierbij 70 punten of €1,75 en laat  

ze opsturen. 

Ter attentie van Wilfried De Groote in 

de brievenbus van het lokaal deponeren 

A.U.B. 

Luxe autocars (23 - 84 pers) voor dag en citytrips, luchthaventransfers, 

meerdaagse reizen binnen Europa 
Speciale fietsaanhangwagens 

Organisatie groepsreizen 

Eigen brochure 

 

Hulkstraat, 3 8380 Zeebrugge 

 
T. 050 / 518688 - F. 050 / 615050 

 

info@albion.be - www.albion.be 
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Pittem - Santiago de Compostela 
 

Op maandag 11 mei 2015 vertrok ons lid Raf Depoorter, 

samen met negen vrienden, vanuit Pittem richting 
Santiago de Compostela, een tocht van 2200 kilometer. 

Niet als wandelaar, maar als fietser. Buiten het 

wandelen, gaat Raf regelmatig met de koersfiets rijden 
en dat hij een uitstekend fietser is, heeft onze voorzitter 

kunnen vaststellen. Rudy ging namelijk mee als 
begeleider van de tien wielertoeristen. (voor alle 

duidelijkheid, met de auto) De kortste etappe was 109 

kilometer, de langste etappe 183kilometer. Raf had alle 
ritten uitgestippeld en op GPS gezet, zodat hij onderweg 

een beetje de gids was van het wielerpeloton. 

Onderweg een glooiend parcours maar af en toe ook 
steile beklimmingen, denk maar aan de grensovergang 

Frankrijk - Spanje. Ook het weer was soms wel eens 

spelbreker. Op maandag 25 mei 2015 bereikte Raf, 
samen met zijn vrienden, de kathedraal van Santiago 

de Compostela. Als echte pelgrims bezochten zij de 

kathedraal en gingen uiteraard ook hun Colmpostela 
afhalen. Een sterke en sportieve prestatie van Raf en 

zijn vrienden. Misschien moet Raf nog eens teruggaan, 
maar dan als wandelaar. 

Proficiat Raf. 

 

  
 

Zeg niet zomaar wandelclub tegen 
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 
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Clubfeest 13 juni 2015 
 
Op zaterdag 13 juni 2015 waren 69 clubleden aanwezig op ons jaarlijks clubfeest in Zaal Ten Stuyver. 

Verschillende leden werden tijdens dit feest gehuldigd voor hun prestaties de afgelopen jaren. Ook 
mochten enkele leden een herinnering in ontvangst nemen voor hun aantal jaren die ze lid zijn in 

onze wandelvereniging. 

 

  
 

    Ronny Degheele en Martina Snauwaert kregen       Jean Scheuysmans kreeg een herinnering voor 

    een herinnering voor hun 10 jaar lidmaatschap.                  zijn 40 jaar lidmaatschap. 

 

 
Verdienstelijke leden 2015 werden Veronique Fockenier, Marie-Denise Theys en Nicole Theys voor 

hun inzet tijdens onze wandelorganisaties. 

          
Na de maaltijd bewezen onze leden dat zij meer kunnen dan wandelen! 
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Taverne Hippo 12  
8450 Bredene, Duindoornstraat, nr. 25 

uitbaters Steven en Kathleen  

vroegere uitbaters Volkshuis 

Niet alleen een café, maar ook een taverne 

waar iedereen kan genieten van verzorgde 

snacks, pannenkoeken en ijsjes. 
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Genietbare Rondom de Vosseslag 
 

Het beloofde een mooie wandeldag te 
gaan worden als ik op de startplaats van 

de maandagtocht “Rondom De 

Vosseslag” aankwam. Ideaal om mijn 
“vaderdagbenen” los te wandelen…. 

De Keignaerttrippers uit Oostende 

presenteerden er vanuit de hippe 
taverne Hippo 12 reeds voor de 6e maal 

een drie- lussenwandeling in en rond 

Bredene. Meer precies in de wijk 
Vosseslag. Het was in feite strandjutter 

Mong de Vos die zijn naam gaf aan het 
gehucht. Sinds 2006 is Mong 

vereeuwigd in een bronzen beeld dat 

aan de strandopgang staat. 
Ik was van plan om alle lussen te 

stappen en om eens averechts te doen 

begin ik met lus 3, meteen de langste lus van 7,24 km. Het wordt volgens mij meteen ook de minste 
van de drie….. 

De dorpskern wordt al vrij vlug geruild voor rustige polderwegen. We verkennen onder meer het 

prachtige natuurgebied d’Heye , waarbij de herschilderde watertoren van Bredene nooit veraf is. We 
worden er overmand door de stilte, uitkijkend op de fosielduinen van d’Heye. Natuurreservaat D'Heye 

is een duinengebied van meer dan 1000 jaar oud. D'Heye behoort tot, op de 5000 jaar oude 
duingordel van Adinkerke - Ghyvelde na, samen met de Schuddebeurze te Westende tot de oudste 

duinformaties van de Vlaamse kust. Tot aan de eerste wereldoorlog, toen de Duitsers er een batterij 

hadden, werd d'Heye vooral gebruikt door de landbouw. Het gebied werd voornamelijk begraasd met 
schapen en runderen. Tussen de twee wereldoorlogen lag in het gebied een paardenrenbaan. Nog 

veel toponiemen verwijzen naar deze periode. Na de tweede wereldoorlog werd er in het gebied 

gestart met waterwinning. Ook vandaag pompt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening nog 
steeds water uit d'Heye om tijdens de drukke zomermaanden aan de verbruikspieken te kunnen 

voldoen. 

 

    

Langs de Koerslaan bereiken we opnieuw Hippo 12 waar we op een terras genieten van een heerlijke 

kop koffie. 
We vatten meteen lus twee aan, een mooie lus, goed voor 7 km wandelplezier. 

Ik volg een tijdlang de Driftweg gelijklopend met de drukke Koninklijke baan in de richting van 

Vosseslag, een gehucht van De Haan. Hierna stap ik de Duinbossen van de Haan, deelgebied 
Klemskerke in. De Duinbossen van De Haan strekken zich uit van de Vosseslag tot Wenduine. Het 

gebied bestaat uit drie afzonderlijke delen. Van west naar oost zijn dat de Duinbossen van 
Klemskerke, de Duinbossen van Vlissegem en de Duinbossen van Wenduine. De drie delen samen 

zijn 152 hectare groot. Hierop sluiten natuurreservaten De Zandpanne en De Kijkuit aan. Ik maak 

rechtsomkeer, verlaat het domein om iets verderop een passage te maken door de dorpskern alwaar 
vandaag de wekelijkse marktdag plaats vond. 

De Heidelaan en de Danckaertstraat brengen ons opnieuw naar de 2e rustpost in de Duindoornstraat.  
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Met het zonnige weer was het buitenterras aardig volgelopen. 
Het was wat wachten op een soepje met enkele broodjes. Gelukkig was er nog een plaatsje vrij bij de 
wandelvrienden Ghislain en Rita van de Wervikse Wandelvereniging. 
Ik maak mij op voor lus 1, meteen de kortste van de drie, nl. 5,72 km. 
Een tunnel onder de trambaan door laat ons uitdeinen op het verharde duinenpad. Ik zit op liefst 4 
verschillende wandelparcours: Waterkantpad, Spuikompad, Beeweg en Duinpadweg. Keuze genoeg 
om te wandelen hier in deze mooie streek. 

 

                      
 
Hierna stappen we nog eens de drukke Koninklijke baan onderdoor. Opvallend beeld hier op het 
Duinenplein te Bredene: “De Wind” van de Belgische kunstenaar Irénée Duriez. In de volksmond heet 
dit beeld “Blote Betsy” en op het plaatje op de sokkel staat: “De Uitdaging”. 
Met de wind op kop geniet ik nog wat van de talrijke winkels en de vele campings die ons 
“bienvenue” heten. Ik wandel nu richting de Visserskapel “Onze Lieve Vrouw Ter Duinen”. Tussen 
1710 en 1715 werd een O.L.Vrouwebeeld in een kapelletje op een staak geplaatst. Met het geld van 
de offerblok werd een kleine schuilplaats gebouwd om het beeld te beschutten. In 1717 werd een 
houten kapel gebouwd die echter door weer en wind en een aantal inbraken aftakelde en uiteindelijk 
in 1736 vervangen werd door de huidige stenen kapel. De kapel was een geliefde bedevaartsplaats 
van de Vlaamse vissers. Er hangen naast vele ex-foto's, foto's van sloepen, dikwijls met de namen en 
foto's van de bemanning en de datum van de scheepsramp. Nu overheersen bloemen. In de 
gemetselde grot naast de kapel worden jaarlijks talloze kaarsen gebrand. Er is ook een altaar voor 
het houden van openluchtmissen. 
Zo bereik ik het einde van deze meer dan geslaagde maandagdagtocht. De naweeën van Vaderdag 
zijn verdwenen en de 573 wandelaars kunnen terugblikken op een aangename kennismaking van 
verborgen wijkjes en groene plaatsjes rondom Bredene en zijn Vosseslag. Een dikke pluim voor de 
ganse equipe van de Keignaerttrippers! 
Volgende afspraak met deze wandelclub: op woensdag 15 juli gaat de 5e “Rondom De Keignaert” 
door, een Wandeltocht langs het natuurgebied De Keignaert, het stadrandbos, het Geuzenbos, het 
Maria-Hendrikapark en door de wijken Zandvoorde, Stene en Conterdam. Tot dan! 
 

  
 

 

Bron: De Wandelgazette - Verslag en fotoreportage: Mario Carton 
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Peter Bouttelisier 

Graveerwerk - Naamplaten 

Trofeeën 

Torhoutsesteenweg, 341 

8400 Oostende 

Tel. 059-80 34 28 

Sporttrofeeën - Medailles 

Plaketten - Sportfiguren 

Tinnen schalen - Gravure 

Eretekens - Miss-linten 

Fanions - Vlaggen - Badges 

www.archery.dynamics.com 
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Café De Sportwereld 
Bij Karine & Bernard 

Nieuwedokstraat 12 
8400 Oostende 
Gesloten op Dinsdag 

                        059/80.46.56 
Gratis zaal voor uw feesten 

 
 

Sabine & Wim 

Tea-room en restaurant 

Open maandag t/m zaterdag van 9u tot 18u 

Torhoutsesteenweg 601                 8400 Oosten-

www.bistrovangogh.be 

wim.demey1@telenet.be 
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Treinreis - zondag 12 juli 2015 
Kaffeegieterstocht – Ninove 
WSV De Sportvrienden vzw 

 

De Oudste, stoutste en wijste der steden, zo werd Ninove 

beschreven door Antonius Sanderus in de geschiedenis. De 

Ninovieters ook wel wortelkrabbers genoemd zijn er fier op en 

vermelden het op de borden die zich op de verschillende wegen die 

deze Oost-Vlaamse stad binnen komen. Soms worden ze ook 

kaffeegieters genoemd en daar haalt deze tocht de mosterd. 

“Kaffeegieterstocht” wordt ingericht door ”WSV De sportvrienden” 

uit Haaltert. De tocht gaat vooral langs de rivier de Dender en de 

deelgemeentes Pollare en Denderwindeke. Een afwisselend parcours 

met verschillende klimmetjes staan op het menu. De mogelijke 

afstanden zijn: 6 – 9 – 12 – 14 – 18 en 25km. 

Volgens het uurrooster momenteel beschikbaar vertrekt de trein om 08.09 uur. Graag aanwezig zijn 

15 minuten op voorhand.  

Inschrijven voor deze treinreis kan tot 05 juli 2015 door een: 
� mail te sturen of te bellen naar 0468/100154 - 059/430143 - 

danny.de.braekeleer1@proximus.be indien men betaald of gaat met “eigen ticket”  

of 
� onderstaande strook in enveloppe met de punten deponeren in onze brievenbus ter attentie 

van Danny De Braekeleer 

Groeten,  

Danny 

Treinreis Kaffeegieterstocht - Ninove op zondag 12 juli 2015 
Naam - Voornaam:……………………………………………………………………………………………  

Naam - Voornaam:……………………………………………………………………………………………  

Naam - Voornaam:…………………………………………………………………………………………… 
Wensen deel te nemen aan de treinreis naar Ninove op zondag 12 juli 2015 

Bezit zelf treinbiljetten: ja / neen (schrappen wat niet past) 

Aantal personen ………. X € 10,00 = ………. € te betalen op rekeningnummer BE22 0010 6781 9547  
Aantal personen ………. X 410 punten = ……….  

Deze strook overmaken aan Danny De Braekeleer - brievenbus lokaal te 8400 Oostende, Kan. Dr. L. 
Colensstraat, nr 8 of stuur een mailtje naar danny.de.braekeleer1@proximus.be of tel: 0468/100154 

of 059/430143 

Inschrijven vóór 05 juli 2015 
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Uit sympathie 

VERYSER 

Geschenkideetjes 

Torhoutsesteenweg 307 - 309 
8400 Oostende 
 � 059 80 22 77 
Fax  059 80 31 08 

 

 

 
 

Café De Leegaard 
Zandvoordedorpstraat 95 

8400 Oostende 

Gesloten op woensdag 

Bij Jasmijn en 
Glenn 

Weekdagen open om 16u. 
Weekend open om 10u30. 

Voor een goeie babbel in een 
gezellig interieur. 
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Busreis Overijse – 09/08/2015 
“Omloop van de Druivenstreek” - Ijsetrippers vzw (B 025) 

 
Enorme afwisseling van rustige veldwegen, golvende landschappen, prachtige 
vergezichten in de bosrijke omgeving van de druivenstreek. In het startlokaal is 

er een druivenstand van een lokale serrist. 

Overijse is een plaats en gemeente in de provincie Vlaams-
Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. De gemeente 

ligt in het hart van de Druivenstreek en maakt deel uit van de 

landstreek Dijleland.  
Overijse telt ruim 24.000 inwoners. 

De afstanden: 6 – 12 – 18 - 24 en 30km. 

Er wordt gestart in de Markthal, Stationsplein te 3090 Overijse. 

De bus vertrekt om 07.30 uur te Blankenberge (stadhuis Kennedyplein) en om 08.00 uur in 

Oostende, Ringlaan ( tegenover meubelzaak ”De olifant” ). 

Graag een vijftiental minuten voordien ter plaatse te zijn. 
Inschrijven kan door € 10.00 op de rekening over te schrijven met de melding busreis 09 augustus 

2015 - Overijse (aantal personen). Graag een mailtje naar mij gericht, of telefoon met de voorkeur 

van opstapplaats. Wie met punten wil betalen, gelieve onderstaande strook in te vullen en het nodige 
aantal punten in een enveloppe te steken (gericht naar mij) en in onze bus deponeren. 

Wie mee wil kan inschrijven tot uiterlijk 02/08/2015. 
Groeten, Danny 
danny.de.braekeleer1@proximus.be 

tel: 059/430143 of 0468/100154. 

 

Busreis - “Omloop van de Druivenstreek” - Overijse - zondag 09 augustus 2015 
Naam - Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam - Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wensen deel te nemen aan de busreis “Omloop van de Druivenstreek” naar Overijse op zondag 09 

augustus 2015 

Aantal personen …………… X € 10,00 = ……… € te betalen op rekeningnummer BE22 0010 6781 9547 
Aantal personen …………… X 410 punten = ………. punten 

*Opstapplaats Blankenberge om 07.30 uur 

*Opstapplaats Oostende om 08.00 uur 
(* schrappen wat niet past) 

Deze strook overmaken aan Danny De Braekeleer - brievenbus lokaal te 8400 Oostende, Kan. Dr. L. 
Colensstraat, nr 8 of stuur een mailtje naar danny.de.braekeleer1@proximus.be of  0468/100154 of 

059/430143 

Graag inschrijven vóór 02 augustus 2015. 

 

Blaren 
 

Iedere wandelaar krijgt vroeg of laat te maken met blaren. Het is belangrijk om te proberen ze te 
voorkomen, maar als je ze toch krijgt dan is een behandeling noodzakelijk. Zo voorkom je problemen 

tijdens het sporten of gewoon het wandelen tijdens je dagelijkse bezigheden. Een blaar is eigenlijk 

een opeenhoping van vocht onder de huid. Dat gebeurd als er veel wrijving of druk op een bepaald 
deel van de voeten en soms zelfs handen terecht komt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je 

nieuwe wandelschoenen niet zo goed zitten als je gedacht had. Hierdoor kunnen ook blaren ontstaan. 

Dat worden vaak drukblaren genoemd. 
 

De verzorging van een blaar 
 

Als de blaar dicht is dan kan je hem het beste dicht laten i.v.m. infectiegevaar.  
Geeft de blaar veel druk? Prik hem dan wel open met een steriele naald. 

Duw met een schoon wattenstaafje het vocht uit de blaar.  

Ontsmet alles rond de blaar met Betadine.  
Laat de huid wel zitten om genezing te bevorderen.  

Is de blaar al open? Desinfecteer dan de blaar en de omgeving. 

Dek de openblaar goed af met een pleister. 
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Wandelweek Kestert 2015 

 

Zondag 21 juni reden 29 clubleden richting Kestert (Duitsland) voor onze wandelweek 2015. Ons 

verblijf in Kestert, was Hotel Krone gelegen langs de Rijn. Door ziekte moesten Josee en Pierre 
jammer genoeg afzeggen voor deze wandelreis. Danny had voor iedere dag een lange en korte 

wandelparcours uitgestippeld. Eddy zorgde voor de begeleiding van de korte afstand, Danny nam de 
lange afstand voor zijn rekening. Dagelijks begon de wandeling met een stevige beklimming om dan 

te kunnen genieten van de mooie vergezichten langs de Rijn.  In naam van de ganse groep wil ik dan 

ook Danny en Eddy danken voor hun inzet voor en tijdens deze wandelweek en velen kijken al uit wat 
Danny volgend jaar van plan is. 
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Wandelweek Kestert 2015 

 

   

 

                       

 

         

 

         

 

               

20



Geschiedenis van Camino de Santiago 
 

• WIE IS JACOBUS DE MEERDERE ? 
Als zoon van Zebedeus en Salome en broer van de apostel Johannes was hij één van de 12 
apostelen van Jezus Christus. Hij stierf de marteldood onder Herodes Agrippa I rond het 
jaar 42. Hij wordt als patroon van Spanje vereerd te Santiago de Compostela. Feestdag 25 
juli. 
• DE LEGENDE 

In 813 bracht de bisschop Teodomirus van Iria Flavia, koning Alfonso de Tweede op de 
hoogte van de ontdekking van een graf met de stoffelijke resten van de apostel Jacobus. Hij 
was in het jaar 42 onthoofd in Palestina, maar zijn volgelingen roofden zijn lichaam en 
verscheepten het met een houten boot naar Iria. Uiteindelijk bereikte de boot de Galicische 

kust, waarna het lichaam werd begraven aan de berg Libredón. Over het graf verrees een machtige kathedraal waarvan de 
bouw pas begon in 1075. Een opmerkelijk feit is dat, volgens overlevering, koning Ordoño I van Asturië in 859 een veldslag 
leverde tegen de Moren, waarbij zijn leger onverwacht hulp kreeg van een geheimzinnige ruiter die de Moren doodde, zodat de 
slag gewonnen werd. Het lag voor de hand dat de ruiter niemand anders was dan Sint Jakobus (Santiago), die sindsdien in 
Spanje dan ook de titel Matamoros (Morendoder) draagt. Ook zijn er theorieën dat de Camino naar Santiago al in Romaanse 
en Keltische tijden een mystieke en heidense pelgrimstocht was. De zogenaamde ‘Via Láctea’. Van de Romeinse legioenen van 
Caius Brutus wordt verteld dat ze naar Finistere (betekent einde van de wereld). Dit was vroeger letterlijk te nemen, omdat 
deze kaap, gelegen in Spanje, het meest westelijke punt was van de tot toen gekende wereld. Vele pelgrims stappen, na 
aangekomen te zijn in Santiago, nog 3 dagen verder om zo het eindpunt van het vaste land te aanschouwen.) zijn 
gemarcheerd. Vanaf de kaap hebben zij vol ontzag de zon gezien, die langzaam in de onderwereld wegzakte. Ongetwijfeld 
zullen ook zij de oude Keltische riten van aarde, water en vuur hebben uitgevoerd. Hierbij wordt het haar geknipt, wordt in de 
zee gebaad en wordt iets persoonlijks uit hun verleden verbrand bij zonsondergang. Dit alles wordt vandaag de dag nog steeds 
door sommige pelgrims gedaan. 
• DE NAAM 
De stad heet officieel kortweg Santiago, maar er zijn nog veel meer steden die zo heten. Compostela is een bijnaam, die vooral 
wordt gebruikt als men de stad als bedevaartsoord beschouwt. Meestal wordt gezegd dat de bijnaam komt van Campus Stellae 
(Sterrenveld), vanwege de ster die, volgens de overlevering, het gebeente van Jacobus op deze plaats heeft aangewezen. 
• DE SYMBOLEN 
In de christelijke iconografie is de schelp het attribuut van Jacobus de Meerdere. Deze is bevestigd aan zijn hoed, mantel of 
knapzak. De Sint-jakobsschelp is hiernaar vernoemd. Ook wordt hij vaak afgebeeld met een staf, het attribuut van de pelgrim. 
Maar in de klassieke oudheid was een schelp een metafoor voor een vagina. De schelp stond toen symbool voor wedegeboorte 
en vruchtbaarheid, vandaar dat Venus uit een schelp opstijgt op het schilderij ‘De Geboorte van Venus’ van Botticelli. Men kan 
zeggen dat de schelp, net als zoveel andere heidense symbolen en riten, door de Katholieke kerk is overgenomen. Nog een 
ander symbool is zijn zwaardkruis, daar hij op wonderbaarlijke wijze zou ingegrepen hebben in een veldslag en vele Moren 
hebben gedood. 
• HET BEGIN VAN DE INTERNATIONALE BEDEVAART 
Het is moeilijk na te gaan wanneer juist de eerste pelgrims toestroomden op de plaats van Jacobus’ graf. Het is niet eenvoudig 
een chronologisch overzicht te geven van de bedevaarten naar Santiago. Informatie van de 
eerste bedevaarten hebben we vanaf de 10de eeuw. De eerste buitenlandse pelgrim, die we 
uit de bronnen kennen, was Godeschalk, bisschop van Le Puy. Slechts onrechtstreeks is er 
een aanwijzing te vinden van Godeschalks reis. Zijn bezoek aan Compostela is circa 950 te 
situeren. Enkele jaren later, circa 959, bezocht abt Caesarius van Montserrat Compostela. 
Van een derde pelgrim, Raimond van Rouergue, weten we dat hij in 961 als pelgrim op weg 
naar Compostela vermoord werd. 
• WIE ONDERNAM EEN PELGRIMAGE ? 
Pelgrims waren niet anoniem, ze moesten hun identiteit kunnen justifiëren. Ze droegen 
onder andere aanbevelingsbrieven en getuigschriften van pastoors of bisschoppen bij zich. 
Onder Lodewijk XIV werd het door wet bepaald dergelijke documenten bij zich te hebben. 
Men had twee categorieën pelgrims. De eerste bestond uit mensen, door godsdienstijver aangespoord. De tweede groep waren 
boetelingen, verplicht tot strafbedevaart. De pelgrims werden door kerk en vorst beschermd. Ze reisden dikwijls met een 
vrijgeleide. Er bestond een internationale wetgeving van toepassing op pelgrims om ze te beschermen. Onder de pelgrims 
waren er ook deserteurs, avonturiers en spionnen. 
• KAREL DE GROTE EN JACOBUS 
De kroniek begint met de verschijning van de apostel Jacobus aan Karel de Grote. Op een nacht, zo vermeldt de tekst, piekert 
Karel over een merkwaardige constellatie aan de avondhemel. Hij ziet een smalle sterrenband, zich uitstrekkend vanaf 
Friesland tot aan een onbekende plek in Noord – Spanje. Dan verschijnt hem in een droom de apostel. In harde woorden roept 
deze Karel op tot bevrijding van zijn grafstede en een etnische zuivering van die schaamteloze heidense Moren. ‘Maak de weg 
naar mijn graf vrij, zodat alle volkeren zich bij mij kunnen melden om God te loven voor de wonderen die Hij verricht heeft, en 

vergeving voor hun zonden af te smeken…tot aan het einde der tijden’. Een gehoorzame 
Karel verzamelt z’n soldaten, slaat de Saracenen, in mootjes en legt het graf van de heilige 
bloot. God en Jacobus bemoedigen de strijders door ’s nachts hun lansen in bloei te zetten. 
Dit allemaal wederom uitbundig verbeeld in het glas in lood langs al die lange wegen naar 
Compostela. Daarmee is de strijd nog lang niet beslist. Mohammed blijkt nog zes lange 
eeuwen een taaie tegenstander. Gaandeweg krijgt Jacobus bloeddoorlopen trekjes. Geprent 
in het collectieve geheugen staat nog de slag bij Clavijo in 844 na Chr. een gevecht, dat 
overigens nooit heeft plaatsgevonden. De katholieke Ramire lijdt een smadelijke nederlaag 
tegen de Moorse émir. ‘s Nachts verschijnt de ongelukkige koning de H. Jacobus. Deze biedt 
de overwinning aan. Het visioen maakt de christelijke soldateska bloeddronken. 

De volgende dag duikt de ‘geduchte en onverschrokken morendoder’ zittend op een spierwitte hengst en in zijn hand een witte 
vlag met een rood kruis, op aan het hoofd van hemelse eskadrons op in de voorste linies. Vanaf dit ogenblik wordt Jacobus 
weergegeven als een meedogenloze ‘Santiago Matamoros’, de morendoder. 
Bron: camino2santiago.wordpress.com/geschiedenis 
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Onder de inzenders die het juiste sleutelwoord 

hebben ingezonden uit het vorig clubblad werd 

 Christine Verpoucke uitgeloot als winnares,  

eerstdaags ontvangt zij 410 punten. 

HORIZONTAAL 1. Geleedpotig 

dier dat in de Sahara leeft.  

2. Hof - Bits Per Inch (afk.) - stad 

in Normandie - Ex Officio (afk.).  

3. Vorm van eten - aanlokkelijk - 

pit. 4. Agent. 5. Public relations 

(afk.) - en andere (afk.) - gereed-

schap - vorm van doen. 

6. Telwoord - sterke dozen - Rolls 

Royce (afk.). 

7. Luiaard - soort beer. 

8. SLEUTELWOORD 

9. Kippenloop - nikkel (afk.) - vuur           

- mannelijk dier. 10. Voorzetsel - 

stierenvechter -  voorzetsel. 

11. Meisjesnaam - behoefte - 

droogoven. 

12. Bewoners van rotsholten - 

voorzetsel. 

13. Muzieknoot - stap -  hoeveel-

heid. 

14. Vlaams schrijver - gestolen - 

netheid. 

15. Dakrib - neus. 

VORIGE OPLOSSING 

VERTICAAL  1. Wandelen - onderzeese rotsformatie - soort. 

2. Soort reizen - ham. 3. Deel van de voet - edelgas - ge-

meente in W-Vl. - familielid. 4. Meisjesnaam - Trademark(afk.) 

- deel van het oor - voegwoord. 5. Belastingen - abdijoverste. 
6. Schuilplaats - toegangsweg - fel. 7. Keg -  Sports Utility Vehi-

cle (afk.)  - donder en bliksem. 8. Italiaans broodje. 9. Meisjes-

naam - anagram van koren - uitroep van pijn. 10. Klopvast-

heid van benzine - Te koop (afk.) 11. Dwarsmast - familielid - 

in het jaar - radium (afk.). 12. Per Exemplaar (afk.)  - basale 

metabolie (afk.)  - Stichting Dienstverlening  Thuiszorg (afk.)  

- afkorting in de fotografie. 13. Schrijfvloeistof - Amerikaanse 

politieafdeling - gecastreerde stier - opnieuw. 14. Belofte - 

roem - brandgang. 15. Vroeger - vreemde munt - vorm van 

eten - niets (Spaans). 16. Metalen die geen ijzer bevatten. 

Dit kruiswoordraadsel is enkel bedoeld voor leden van de wandelvereniging "De Keignaerttrippers", indien 

u wenst deel te nemen, gelieve het sleutelwoord in te vullen en onder gesloten omslag vóór 10 september 

2015 met de vermelding "Kruiswoordraadsel" te deponeren in de brievenbus van de Keignaerttrippers. U 

kunt het ook opsturen naar het volgend adres : 

Legein Eddy, Kerkgoedstraat 32 8400 Oostende, of met e-mail versturen naar  

eddy.legein@telenet.be 

Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot. 
VERGEET UW NAAM NIET IN TE VULLEN!!!!!!! 

 

NAAM.....................................................AKTIVIANUMMER....................... 

 

SLEUTELWOORD:   �������������   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

N A T U U R L I E F H E B B E R 

O N S  T IJ    E  G O  T E 

O N A F  W E V E L G E M  E D 

R A A R  I L L E G A L E  N U 

D A R M  E S A  E A  N A  C 

W L   A L  A R E N   M O T 

E  M E T H A N O L  P E P S I 

S I E R  A  D E  O   U  E 

T D  W A N D E L S P O R T  K 

E E L T  D A R  E  L O E N A 

L E A  T E L E G R A M  R I A 

IJ  V O E L E N  V A  M E E R 

K I A   A N  F I L E  N U T 

E  B IJ N A  M O E  A P  W E 

R I O L E R I N G S B U I Z E N 
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Retouradres:
WSV De Keignaerttrippers
Rudy Devriendt

Kan. Dr. L. Colensstraat 8

8400 Oostende

Driemaandelijks tijdschrift  P809014

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 

VOOR 

AL UW 

Verzekeringen, diverse maatschappijen 

één adres 

Gerolf Vermeersch 
Verzekeringsmakelaar 

 

Nieuwpoortsesteenweg 35 - 8400 Oostende 

Tel:059/707.209 - Fax:059/803.196 

@mail: gerolf.vermeersch@skynet.be 
 

FSMA  25848 C-aB 

Ondernemersloket: 0854.141.121. 


